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Heeze-Leende 
in Oorlogstijden



Vandaag, 10 maart 2025, staan wij stil bij het leven van burgemeester 
Theo Willem Serraris die vandaag precies tachtig jaar geleden 
omkwam in het Duitse concentratiekamp Bergen-Belsen voor zijn 
verzetsactiviteiten. 

Theo Willem Serraris werd op 

12 juni 1908 geboren in Oirschot. 

Hij stamde uit het adellijke geslacht 

Serraris en was jonkheer. Zijn vader 

was burgemeester van Ginneken. 

Zijn broer Wim werkte als ambtenaar, 

totdat hij in 1943 ontslagen werd en 

onderdook, omdat hij actief was in het 

verzet. Zoals bij meer burgemeesters 

uit Nederland in de jaren 1930 ‘zat 

het in de familie’.  

Met een studie rechten aan 

de Katholieke universiteit 

Nijmegen was hij op jonge 

leeftijd al goed voorbereid op het 

burgemeestersambt. In Nijmegen 

ontmoette en trouwde hij in 1934 met 

zijn vrouw Henriëtte, met wie hij een 

dochtertje en een zoontje zou krijgen 

in Ginneken. 

Net voor het begin van de Tweede 

Wereldoorlog werd hij benoemd 

tot burgemeester van Heeze op 15 

september 1938, 30 jaar oud.

Wat een rustige start van een 

veelbelovende loopbaan had moeten 

zijn, werd al snel een ingewikkelde 

taak. Vanaf het begin van de 

bezetting stond burgemeester Serraris 

voor moeilijke keuzes. Hij werd 

argwanend ten opzichte van de 

bezetter toen hij er op 10 mei 1940 

ingeluisd werd naar aanleiding van 

een telefonisch verzoek om een fors 

aantal particuliere wagens te leveren. 

Hij dacht, dat deze vordering voor 

het Nederlandse leger was, maar in 

werkelijkheid gingen de auto’s naar de 

Duitsers.

Naarmate de bezetting vorderde 

grepen de Duitse autoriteiten steeds 

meer naar de bestuurlijke touwtjes. Ze 

namen het bestuur van de provincie 

over en publiceerden verordeningen 

die voor Nederlandse burgemeesters 

strijdig waren met de belangen 

van hun burgers. In maart 1941 

werden de gemeenteraden door de 

bezetter opgeheven en waren ook de 

wethouders overbodig. Ambtenaren 

en burgemeesters moesten beloven 

trouw te zijn aan de bezetter en hem 

niets in de weg te leggen. Die belofte 

is met een korrel zout gedaan met 

vingers gekruist op de rug. 

Toen in 1943 en 1944 de Duitse 

bezetter eiste dat Brabantse 

gemeenten mannen zouden 

leveren voor dwangarbeid binnen 

Nederland, kwam Serraris samen de 

burgemeester Manders van Leende en 

andere burgemeesters in protest. 

Binnen de regionale burgemeesters-

kring werd afgesproken om zo veel 

mogelijk verordeningen te vertragen 

en uiteindelijk te weigeren. Een daad 

van verzet die niet zonder risico was.

Burgemeesters  
Heeze-Leende Aanstelling van burgemeester Serraris 

met zijn nieuwe gemeenteraad (1938)



Theo Willem Serraris

Burgemeestersprotest tegen tewerkstelling inwoners uit hun 
gemeenten, 1943-1944, met brieven opgesteld door Serraris 
en Manders. Meerdere burgemeesters uit Brabant hebben 
in deze periode brieven opgesteld richting de Secretaris-
Generaal van het Departement van Binnenlandse Zaken.1 

1  BHIC, Archief Commissaris van de Koningin CdK in Noord-Brabant, 1920-1969 
(1085), inv.nr. 277 Burgemeestersprotest tegen tewerkstelling inwoners uit hun 
gemeenten, 1943-1944, pagina’s 1, 23-26, 30-31.



Theo Willem Serraris

De gevolgen bleven dan ook niet uit. 

Op 6 juli 1944 werden hij, Manders 

en vijf andere burgemeesters 

opgeroepen voor een gesprek met de 

Duitse bestuurder Heinrich Sellmer. 

Wat een overleg had moeten zijn, 

werd een verhoor en daarna een 

arrestatie. Ze werden gevangen 

gehouden in Kamp Vught, waar de 

omstandigheden zwaar waren. De 

gemeentesecretaris Cox, die blijkbaar 

ook niet zo bang was uitgevallen, 

schreef allerlei brieven om er achter 

te komen waar Serraris gebleven was. 

Zij zaten toen nog in een afgesloten 

gedeelte van Kamp Vught. Pas eind 

augustus werden ze overgeplaatst 

naar het reguliere gedeelte en 

zou Cox weten waar Serraris was. 

Gedurende twee maanden hebben 

Serraris en Manders hier samen 

met de andere burgemeesters 

vastgezeten, niet wetende wat hun 

toekomst zou brengen.

Ontslagbrief burgemeester Serraris, d.d. 18-07-1944. 



Persoonskaart Serraris Kamp Vught

Administratieve verwerking binnenkomst Serraris regulier kamp Vught

Theo Willem Serraris

Vanaf 5 september 1944, ook wel 

bekend als Dolle dinsdag, werd Kamp 

Vught in alle haast ontruimd, om 

te voorkomen dat de gevangen in 

handen kwamen van de geallieerden. 

Ze werden op overvolle veewagons 

naar Duitse concentratiekampen 

vervoerd. Enkele dagen later 

kwamen ze aan in Sachsenhausen, 

een concentratiekamp berucht om 

zijn keiharde werkomstandigheden. 

Serraris, Manders en de anderen 

werden ondergebracht in de 

kapot gebombardeerde hal van 

de vliegtuigfabriek Heinkel. Eind 

september werden ze verplaatst naar 

de baksteenfabriek van de SS. De 

slechte hygiënische omstandigheden 

en het zware werk zorgden ervoor 

dat Serraris en vijf van de andere 

burgemeesters overgebracht moesten 

worden naar de ziekenbarak van het 

grote kamp Sachsenhausen.

Vanuit de ziekenbarak van 

Sachsenhausen werden de 

burgemeesters gesplitst. In de winter 

van 1945 werden Serraris en de 

burgemeester van Geldrop naar het 

kamp Bergen-Belsen gebracht, een 

Oorlogsarchief Nederlandse Rode Kruis (bron: Nationaal archief)



kamp dat een ‘dumpplek’ werd voor 

de ziekste en zwaksten onder de 

gevangenen. Even later komt ook 

Manders hier terecht, en zien zij 

elkaar kort weer terug. Hierna is er 

weinig meer bekend over Serraris en 

hoe hij aan zijn einde kwam. Manders 

zag hem voor het laatst in het begin 

van maart 1945. Waarschijnlijk is hij 

kort hierna overleden in het kamp 

aan de slechte omstandigheden of 

de grote vlektyfus epidemie die op 

dat moment per maand tienduizend 

slachtoffers eiste. Vijftien april werd 

het kamp door de Britten bevrijd, 

met daarin meer dan 60.000 op dat 

moment nog levende gevangenen. 

Verslag geallieerden 2 dagen na bevrijding Bergen-Belsen (17/18 april 1945)

Manders weet hieraan te ontsnappen 

door op een trein richting 

Neuengamme te kruipen. Hier 

verbleef hij nog in enkele kleinere 

concentratie kampen. Vanuit het 

grote kamp Neuengamme kwam hij 

na een tiendaagse dodenmars terecht 

op een aantal schepen met meer dan 

10.000 andere gevangenen 

uit het concentratiekamp. Op 

3 mei werden twee van deze 

schepen gebombardeerd door de 

geallieerden, waarbij nog ongeveer 

8000 mensen om het leven komen 

op het brandende en zinkende schip. 

Manders bevindt zich door toeval op 

het schip dat niet werd geraakt. Hij 

werd in Neustadt opgevangen in een 

ziekenhuis. 

Boven het brandenden schip Arkona en onder het schip waarop Manders verbleef, 
het schip Athen, dat bij toeval niet geraakt werd door bommen.



Op 24 juni 1945 kwam Manders weer terug naar Leende. Hier ontmoette 

hij een enthousiast dorp en een nieuw zoontje dat geboren was tijdens zijn 

gevangenschap. Het gedichtje bij de geboorte van zijn zoontje volgt hier: 

Serraris kwam niet meer terug. 

Vanwege zijn vermissing liep zijn 

termijn als burgemeester nog door tot 

16 november 1946. Op 29 juli werd 

met documenten van het Rode Kruis 

zijn overlijdensakte opgemaakt. Zijn 

opvolger was zijn gemeentesecretaris 

Cox, die hem vanaf de bevrijding 

ook had vervangen als waarnemend 

burgemeester. 

“Welkom kindje, in ons huis,

In Uw wiegje met ‘n kruis,

“Friedje“ zoo als Vader heet,

Die ver weg het nog niet weet.

Maar die toch aan jou wel denkt,

En als ie komt, iets mee en brengt,

Ach, kom toch gauw, ach Vader kom,

En kus uw kindje “Wellekom”.

PAX.”

Bidprentje van Theodore Willem Serraris


